
Verschenen boeken 
 
Het Hart van Napoleon, Ed Moolenaar (bestuurslid) 
“In de jaren negentig logeerde ik een tijdje bij Frans Baartmans in de wijk Nagwa. Ik merkte 
dat het leven daar elke dag wel één of meer verrassingen met zich meebracht. Eén ervaring 
sneed diep door mijn ziel. Dat was de ontvoering van Chinkie, het tienjarig buurmeisje van 
Frans. Mijn notities over deze heftige ervaring heb ik verwerkt in een roman, omdat ik daarin 
het beste de gevoelens van het kind en van haar ouders, maar ook die van de ontvoerders 
meende te kunnen beschrijven”. Fictie, gebaseerd op de werkelijkheid, kan ‘reëler’ zijn dan 
een feitelijk verslag.  
Het Hart van Napoleon, ISBN 9051791178, is o.a. te bestellen bij Gopher in Amsterdam: 
www.gopher.nl. De royalties van mijn boek zijn voor de Stichting Benaresfonds. 
 
Ganga Ma, Vera van Jaarsveld (bestuurslid) 
In een combinatie van foto’s, zelfgeschreven gedichten en kleurvlakken verbeeld ik mijn mee-
leefervaringen in Varanasi. Varanasi ligt aan de heilige rivier de Ganges, ook wel liefkozend 
‘Ganga Ma’, ‘Moeder Ganges’ genoemd door Hindoes. Ook voor mij werden de stad, de rivier 
en de mensen een nieuw thuis. Het boek ‘Ganga Ma’ laat zich uitvouwen naar vier kanten en 
toont zo meerdere kanten van bijzondere ontmoetingen, het kijken over grenzen, het ont-
dekken van een nieuwe cultuur en je verdiepen in een ander.   
Ganga Ma is verkrijgbaar voor € 15,- en kunt u bestellen door een e-mail met adresgegevens 
te versturen naar:  veravanjaarsveld@gmail.com 
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